
Noteer alvast in je agenda voor de 

komende weken 

Intredelied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zal de machtigen vergaan, 
wie zwak is zal in vrijheid gaan, 
de wapens worden neergelegd, 
de armen komen tot hun recht. 
 
Dat ons geschiede naar uw woord, 
dat onze toekomst helder wordt, 
dat nacht het laatste woord niet is - 
maak zo met ons geschiedenis. 
 

Welkom 

Ook nu worden we opgeroepen om van deze weg 

een rechte weg te maken. Een weg waar geen 

heuvel of bocht ons in de weg staat.  

Een weg van waardering voor alles en iedereen . 

 

We ontsteken een tweede kaars 

Soms lijkt het alsof duisternis ons  

langs alle kanten omringt. 

Daarom willen wij licht binnen laten  

in ons denken en handelen 

voor een klare kijk en een ruime blik. 

De lezingen van vandaag zijn duidelijk; 

je bent goed bezig wanneer je tot inkeer komt 

en goede werken doet. 

En zo steekt God zelf zijn duim omhoog 

voor allen die rechtvaardig zijn en recht doen. 

We plaatsen ‘Gods Duim omhoog’ 

bij de adventskrans. 

En we bidden samen: 
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Heldere vlam, hoe klein je ook bent, 

je valt op van ver en wijst ons de weg 

doorheen duisternis naar het volle licht. 

God van leven en licht, 

geen duisternis houdt U tegen. 

U maakt telkens weer toekomst mogelijk. 

De kroon op uw scheppingswerk 

zijn allen die zich inzetten 

voor meer rechtvaardigheid 

en niet alleen leven voor zichzelf. 

God, geef dat ook wij werken  

aan een betere wereld 

als dragers van uw licht. Amen. 

 

We zingen terwijl de tweede kaars wordt 

aangestoken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om nabijheid 

God, Gij kent ons hart. 

Gij weet hoeveel wij verlangen  

naar vreugde en geluk. 

Als het donker is, 

zoeken wij naar licht; 

als het koud is, willen we warmte; 

zijn we in nood dan kijken we uit 

naar iemand die ons kan helpen. 

 

Kom in ons bestaan, 

neem ons bij de hand, 

verwarm ons hart 

en verlicht onze weg, 

zodat wij de muur afbreken 

die ons doof houdt voor anderen. 

Slotgebed  

God, in de persoon van Jezus  

zijt Gij op een niet mis te verstane manier  

in de wereld gekomen.  

Help ons anders te gaan leven.  

Help ons om,  

in plaats van hobbelige paden te bewandelen,  

rechte wegen te banen voor onszelf  

en voor anderen.  

Stimuleer ons,  

om wat meer aan anderen  

en wat minder aan onszelf te denken.  

Dan zal ons samenleven van mensen  

meer beantwoorden aan uw droom. Amen. 

 

Mededelingen  

 

Slotlied 

 

Ga dan op stap, waag de ommekeer, 
weg uit het land van meer en meer, 
leef een nieuw vertrouwen, een morgen daagt, 
de minsten worden grootgemaakt. 
 
Elke heuvel … 
 
Zending en zegen 
 

 



Onze Vader 

 

 
 
Vredeswens   
In het hart van de mens 

ligt een diep verlangen. 

Het drijft hem tot het ontdekken van het 

goede, het ware en schone. 

Het maakt hem tot vredebrenger. 

Jezus leefde vanuit dit verlangen. 

Hij draagt de vrede op ons over.  

 

Die vrede van de Heer zij voor altijd met U. 

 

Inleiding op de communie  
Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.  
 

Communie 

 

 

Om te lezen in stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent beleven  
is eigenlijk niets anders dan 
“groeien naar het Licht”. 
Vier weken lang mogen wij open komen 
voor het licht dat ons op zoek laat gaan 
naar het mooiste in onszelf en in de ander, 
naar het antwoord  
op onze diepste levensvragen 
Advent is uitkijken  
waar God aan het werk is. 
Advent is luisteren of God ons oproept 
om muren af te breken. 
Want God laat zich niet opsluiten...  

Laat ons luisteren 

naar wat anderen ons te zeggen hebben 

en wees bij ons met uw barmhartigheid, 

met uw liefde, met uw vergeving. 

Laat ons geborgen zijn in uw liefde 

die alle begrip te boven gaat en ontsteek in ons 

Uw lichtend vuur.  

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 

In de lezingen gaat het over onze samenleving: 

kromme wegen recht maken,  

kiezen voor rechtvaardigheid, het pad vrijmaken 

naar een vredevolle wereld voor iedereen.  

We worden uitgenodigd  

om ieder tot zijn recht te laten komen. 

 

Eerste lezing      Uit de profeet Baruch 5, 1-9 

Moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

Evangelie  Lucas 3,1-6 

3 kruisjes: Jezus, ik denk aan jou, Jezus,  

ik spreek met jou, Jezus ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Vol vertrouwen in Gods liefdevolle waardering 

voor alle mensen, mogen we ook onze 

zorgen en vragen bij Hem neerleggen. 

Voor een vreugdevolle samenleving waar mensen 

hun waardering uitspreken voor elkaar:  

Laat ons in deze advent een plaats klaarmaken 

zodat God voor altijd in ons midden kan wonen. 

Laten wij bidden. 

 

 



Voor allen die zorgen voor mensen  

in welke hoedanigheid ook:   

dat hun inzet beeld en voorbeeld mag zijn  

van Gods liefde voor elke mens. 

Laten wij bidden. 

Dat kome… 
 

Vandaag is het wereldlichtjesdag  

voor alle kinderen die, op welke leeftijd en om 

welke reden dan ook, zijn overleden.  

Voor hen steken we een kaarsje aan  

op het altaar en bidden we. 

Voor hun ouders bidden we dat zij een plaats  

kunnen geven aan het gemis,  

de pijn en het verlies van hoop en dromen,  

die niet zijn uitgekomen. 

Laten we hen tot steun en kracht zijn, zodat we 

allen samen hun verdriet kunnen helpen dragen. 

Dat kome… 
 

We bidden voor allen die gestorven zijn,  

mensen van wie we wellicht te vroeg afscheid 

moesten nemen. In het bijzonder voor  … 

Dat kome… 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in Onze Vader die heet:  

“Ik zal er zijn voor u”. 

Hij is de kern en bron van ons geloof. 

Op Hem wil ik mijn leven afstemmen. 

Zijn naam wil ik tot de rode draad  

van mijn leven maken. 
 

Ik geloof in Jezus, het levende verzet 

tegen iedere uitsluiting.  

In Hem heeft onze God handen en voeten gekre-

gen. 

Ik geloof dat hij niet vergeefs heeft geleefd 

en niet vergeefs is gestorven,  

maar dat hij elke dag opnieuw verrijst en zich ook 

vandaag laat zien 

in mensen die zijn boodschap in daden omzetten. 
 

Ik geloof in zijn Geest 

die ook vandaag mensen bezielt en aanzet 

om zijn manier van leven tot de hunne te maken. 

In mensen die zijn weg gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 

van recht en vrede voor de minsten. 

 
Ik geloof in Onze Vader die heet 
“Ik zal er zijn voor u” 
en ik weet: Hij is te doen 

Offerande 

Wil jij onze geloofsgemeenschap mee dragen? 

De misdienaars komen graag rond  

voor je bijdrage. 

Het kan ook via je bankapp. Het bedrag kan je 

zelf aanpassen. Dank je wel ! 

 
 

Bidden bij brood van leven 

Heer onze Vader. 

Al zolang als de tijd er is 

hebben mensen van U gezongen. 

Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal. 

Gij die zo graag en onuitsprekelijk  

bij ons mensen wilt zijn. 

Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, 

ons gevormd naar uw beeld. 

Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,     

opdat wij uw mensen zouden zijn,  

en Gij onze God. 

 

Gij schonk ons uw Zoon  

als voorbeeld van uw onvoorwaardelijke liefde. 

Wij brachten het brood dat in een vorige viering 

gezegend werd hier bij ons op, tafel. 

Zo brengen we Hem en U hier in ons midden 

omdat wij nooit zouden vergeten  

hoe Hij ons het leven zoals Gij het bedoeld hebt 

heeft voorgeleefd, uiteindelijk ten koste van Zijn 

eigen Leven. 

 

Wij danken U, God, 

voor alles wat Gij hebt gedaan voor ons. 

Wij mensen aan wie Gij uw naam hebt gegeven. 

Voor uw verbond, waarachtig en trouw. 

Telkens opnieuw hebt Gij ons geroepen 

ook vanuit de diepste duisternis. 

Zelfs de mens met vele fouten en tekorten  

zijt Gij nooit vergeten en liet gij nooit alleen. 

Wij willen ook vandaag bij U zijn  

en bidden zingend tot u met de woorden zoals 

Jezus ons die heeft geleerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 


